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Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

Waarom de Vraag van de Dag?

De Vraag van de Dag werd geboren toen ik iets wilde weten en mensen niet lastig wilde vallen
met teveel vragen tegelijk. Een week lang stelde ik de vraag van de dag. Maar toen er geen
vraag meer verscheen begon men te vragen, “waar blijft de vraag van de dag?” Ik besloot er
nog een aantal te maken omdat ook de antwoorden zo leuk waren. Het werden er uiteindelijk
365 die gesteld zijn van maart 2014 tot maart 2015.

Vragen zetten je hersens aan het werk. Laten de grijze cellen kraken en leggen nieuwe
verbindingen.

Je hersens vinden het hartstikke leuk om antwoord te geven. Wist je dat dit trucje ook heel
goed helpt als je iets aan het leren bent? Vraag het jezelf af en de antwoorden komen vanzelf.

Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe dat werkt? Of heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom
je doet wat je doet?

ledere vraag, hoe eenvoudig, ingewikkeld, grappig of diepzinnig ook helpt je om jezelf en
anderen, en daarmee de wereld om je heen, beter te begrijpen.

Ik ben veel dank verschuldigd aan de mensen die zo open en eerlijk hun antwoorden gaven,
daardoor bleef het vragen stellen een sport.
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Dank

Dank je Ada, Alja, Alwin, Anja, Anja, Anna, Anne, Anneke, Anneke, Annemarieke, Ans, Arvid,
Bart, Ben, Bert, Bert, Bert, Birkit, Boukje, Brenda, Caroline, Christine, Christine, Cindy, Corina,
Cornelis, Debby, Debora, Desiree, Didier, Diederik, Dylan, Eline, Elisabeth, Elise, Els, Esther,
Esther, Evelien, Eveline, Evert, Ferry, Frank, Frans, Frans, Geneviéve, Gerald, Gerdien, Gertjan,
Gijs, Guido, Gurbatschan, Harma, Heidi, Ineke, Ingrid, Ita, Jacqueline, Jan, Jan, Jan Willem, JD,
Joke, Jolanda, Jolanda, José, José, Judith, Jurgen, Karin, Karlijn, Katja, Leni, Liesbeth, Linda,
Louise, Louise, Loura, Lucy, Maaike, Maarten, Maja, Mandy, Marcus, Marianne, Marianne,
Mariska, Marit, Marlies, Marné, Maureen, Mienke, Mieke, Mike, Mike, Miriam, Monique,
Monique, Monique, Myrthe, Nelly, Niels, Oscar, Paul, Pauline, Peter, Peter, Petra, Pieter, Puck,
Rita, Rob, Robert, Roelof, Ron, Ron, Ron, Ron, Sabine, Sander, Sandra, Sandra, Sandra, Sarissa,
Saskia, Saskia, Saskia, Sylvia, Sylvia, Thedo, Titus, Toke, Tony, Trudeke, Wendy, Wilfred,
Willem, Willem, Willem, Wilma, Yvonne en Yvonne voor jullie mooie, grappige, briljante,
lollige, bijzondere en vooral ook openhartige antwoorden. Ik hoop dat ik niemand vergeten
ben, maar mocht dat zo zijn, sorry en ook jij hartelijk dank!

Ik wens ook jou als lezer van dit boekje heel veel antwoordplezier.

Saskia van Velzen
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Wat kun je hiermee?

Vraag je iedere dag iets af
Je kan iedere dag gebruiken om aan jezelf een vraag te stellen. En te beantwoorden natuurlijk.
Zo leer je jezelf een beetje beter kennen.

Schrijf je antwoorden op

Gebruik je daarbij een mooi schriftje en schrijf je daar je antwoorden in op dan kun je later
nog eens kijken of je intussen misschien van gedachten bent veranderd. Niets zo veranderlijk
als een mens toch?

Random

Net zoals je niet binnen de lijntjes hoeft te kleuren, zo hoef je je ook niet aan de dagen te
houden. Sla het boek open op een willekeurige pagina (of scrol zomaar naar een
paginanummer in de digitale versie) en beantwoord de bijbehorende vraag.

Gespreksonderwerp
Gebruik eens een vraag (of meer) bij de start van een gesprek. Leer de mensen met wie je
dagelijks omgaat eens heel anders kennen.

Facebook/Twitter
Begin een nieuwe Facebook- of Twitterrage en vraag elkaar het hemd van het lijf #vvdd
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1 januari

Alleen vandaag: wat is je beste voornemen?
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2 januari

Kijk je graag naar avontuurlijke films
en leef je dan mee met de hoofdpersoon?
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3 januari

Soms denk ik: "wat is het leven soms toch saaaaiiii". Ken jij dat ook?




Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 januari

Denk je wel eens: “er moet toch méér zijn?” En ja, wat dan?
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5 januari

Ben je druk bezig met alle ballen hoog houden
en mis je tijd om te genieten?
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6 januari

Bestaat je leven uit werk en vraag je je af waar het plezier is gebleven?
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7 januari

Wil jij een positieve bijdrage leveren aan de wereld voor je dood gaat?
Hoe ziet jouw wereld en er dan uit?
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8 januari

Wordt je ook wel eens gek van al die verwachtingen van anderen?
En wat verwachten ze dan eigenlijk?

13



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 januari

Heb je wel een gemediteerd? Hoe beviel dat?
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10 januari

Huppel je wel eens? Waarom zou je?
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11 januari

Weet je eigenlijk wel waarom je doet wat je doet?
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12 januari

Is jouw comfortzone groot genoeg? Of valt er nog wel wat te rekken?
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13 januari

Geloof je dat jij het kan, als je wist hoe?
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14 januari

Is genieten stilletjes uit je woordenboek verdwenen?
Of ken je nog wel van die momenten?
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15 januari

Als je echt eerlijk bent, haal jij dan alles uit je leven wat er in zit?
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16 januari

Ben je net zoals ik soms aan het rennen en vliegen.
Of sta je wel eens stil bij de belangrijke dingen in het leven?
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17 januari

Zou je groter willen dromen dan je nu doet?
Of zou je je dromen waar willen maken?
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18 januari

Voldoe jij aan alle verwachtingen?
Of heb je meer de neiging om dwars te liggen?
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19 januari

Kinderen lachen nog 300 keer per dag, volwassenen nog maar 15 keer.
Hoe vaak lach jij?
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20 januari

Is leren leuk?
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21 januari

Als je niet hoefde te werken voor je geld,
wat zou je dan het allerliefst doen?
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22 januari

Sta jij helemaal in je kracht, of kan er nog wel wat pk bij?
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23 januari

We vinden dat kinderen moeten spelen.
Maar waarom spelen we zo weinig als volwassenen?
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24 januari

Als het me even te druk wordt denk ik: "adem in, adem uit".
Wat is jouw time-out?
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25 januari

Wie bewonder je en waarom?
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26 januari

Als je maar een wens zou mogen doen (echt maar 1),
wat zou je dan wensen?
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27 januari

Wanneer heb jij voor het laatst echt onbezorgd en hartelijk gelachen?
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28 januari

Doe je wel eens iets niet? Ik bedoel, doe je wel eens niets?
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29 januari

Heb je wel eens zoveel gedaan dat je wel twee dagen zou kunnen slapen?
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30 januari

Wat is voor jou nog spannend? Wanneer stap je uit je comfortzone?
Bungeejumpen, op een podium staan, zomaar met iemand een praatje
maken? Of iets anders?
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31 januari

Zing je wel eens in de badkamer?
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1 februari

Als jij wist dat iemand de weg wist, zou je die route dan volgen?
- Aannemende dat je die kant op wil
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2 februari

Wat deed je als laatste voor het eerst?
En wanneer wat dat?
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3 februari

Van wat voor soort films hou jij?
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4 februari

Hoe voel je je als iemand je op de foto wil zetten?
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5 februari

Wat is jouw vraag van de dag?
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6 februari

Heb je wel eens een prestatie geleverd waar je trots op bent?
Wat dan?
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7 februari

Welke gewoonte zou je af willen leren?
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8 februari

Waar wordt je enthousiast van?
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9 februari

Praat je wel eens tegen jezelf?
Wat zeg je dan?
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10 februari

Wie is voor jou een rolmodel?
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11 februari

Ben jij een draak of de ridder?
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12 februari

Welk sprookje spreekt jou het meeste aan?
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13 februari

Wanneer heb jij voor het laatst je comfortzone opgerekt
of ben je er uit gestapt?

49
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14 februari

Hoe vaak leef jij op de automatische piloot?
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15 februari

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?
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16 februari

Blijf je lang boos op iemand of kun je gemakkelijk loslaten?
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17 februari

Wat zou je er voor over hebben om je droombaan te kunnen krijgen?
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18 februari

Heb je ooit iets gezegd waarvan je direct daarna wenste
dat je het niet gezegd had?
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19 februari

Wat is jouw geheim voor het in balans blijven in elke situatie?

55



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 februari

Oordeel je vaak of regelmatig op basis van een eerste indruk?
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21 februari

Welke kleur kleding draag jij het liefst?
En in welke kleur voel je je oncomfortabel?
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22 februari

Denk aan jezelf als kind. Hoe ben je sinds die tijd veranderd?
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23 februari

Wil je altijd bij het winnende team horen?
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24 februari

Welke kwaliteit spreekt jou het meeste aan in iemand die je bewondert?
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25 februari

Hoe zit het voor jou als je alle ballen hoog houdt of probeert te houden?
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26 februari

Hoe zou jouw huisdier jou omschrijven (als hij dat kon)?
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27 februari

Heb jij ook zo'n stemmetje in je hoofd dat zegt "ik moet nog..."?
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28 februari

In wiens schoenen zou jij wel eens willen staan?
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29 februari

Als je iets kon veranderen aan je eigen opvoeding, wat zou dat zijn?
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1 maart

Nog een maand om voor te bereiden of mensen op een idee te brengen:
wat is jouw beste 1 april grap?
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2 maart

Wat is de belangrijkste les die je ooit geleerd hebt?
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3 maart

Wanneer ben jij voor het laatst eens even stil gaan staan bij de natuur?
Het geluid van de regen, de wind door de bladeren van de bomen, de
sterrenpracht in de nacht...
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4 maart

Wanneer voelde jij je voor het laatst geinspireerd?
En wat deed je daarmee?
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5 maart

In hoeverre leef jij je 'beste’ leven? Hoe ziet dat eruit?
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6 maart

Hoe zou jou beste vriend of vriendin je omschrijven?
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7 maart

Heeft je intuitie je ooit vertelt iets niet te doen en je deed het toch?
En hoe pakte dat uit?
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8 maart

Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
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9 maart

We hebben allemaal wel een schaduwzijde.
Hoe ziet die van jou eruit?
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10 maart

Wat is jouw grootste kracht?
Hoe kwam je daar achter?
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11 maart

Vertrouw je erop dat alles in het leven gaat
zoals het precies goed is voor jou?
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12 maart

Heb jij het gevoel dat je jouw leven creéert, of is het andersom?
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13 maart

Wat is een droom anders dan een doel?
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14 maart

Reageer je meestal impulsief of juist heel doordacht?
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15 maart

Ken jij mensen die bij wijze van spreken een masker dragen?
Hoe voelt dat?
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16 maart

Hoe ga jij een uitdaging aan?
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17 maart

Hoe ziet voor jou avontuur eruit?
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18 maart

Hoe houd jij alle ballen hoog?
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19 maart

Waar ben jij aan verslaafd?
Waar kun je niet meer mee stoppen als je eenmaal begint?
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20 maart

Hoe vier jij je verjaardag het liefst?
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21 maart

Wat doe je als je 'niets' doet?
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22 maart

Hoeveel dagen heeft de maand maart?
Tel jij nu ook gelijk op je knokkels?
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23 maart

Als je terugkijkt in je leven, hoe belangrijk is school dan geweest voor jou?
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24 maart

Wat voor huisdier vind je het leukst en waarom?
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25 maart

Wat is je lievelingsgerecht?
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26 maart

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
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27 maart

Welke negatieve overtuiging haalt je naar beneden?
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28 maart

Als je terugkijkt in je leven, dan..... *
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29 maart

Kijk jij elke dag nieuws en wat doet dat met jou?
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30 maart

Als je een boek zou schrijven, wat zou dan de titel zijn?
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31 maart

Wat vind jij het allerleukste om op je verjaardag te krijgen?
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1 april

Het is voorjaar! Wat betekent deze periode van het jaar voor jou?
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2 april

Wat is jouw favoriete quote?
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3 april

Welke muziek maakt jou blij?
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4 april

Welk boek zou jij aanbevelen?
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5 april

Wie doet bij jou het huishouden?
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6 april

Wat is jouw bijgeloof?
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7 april

Wat betekent crisis voor jou?
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8 april

Wat doe je als je leven zuur is?
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9 april

Als je een vogel was, waar zou je dan heen vliegen?
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10 april

Als je een vogel was, waar zou je je nest bouwen?
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11 april

Kun je blij zijn voor een ander als die iets wint of bereikt?
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12 april

Wat is je doel en wat is een actie daarvoor
die je deze week nog kan uitvoeren?
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13 april

Hoe kijk jij tegen Nederland aan?
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14 april

Welke manier van reizen vind je het leukst?

110



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 april

Welke gekke bekken kan jij trekken?
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16 april

PRET staat voor Prachtige Resultaten vol Energie en Twinkelen.
Waar staat PRET voor jou voor?

112



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 april

Waar heb je nu eens echt zin in?
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18 april

Wat wil je dat mensen over je zeggen als je er niet bij bent?
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19 april

Hoe herken je iemand met 'flair'?
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20 april

Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
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21 april

Wat doe jij met kunst?
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22 april

Hoe maak jij keuzes?
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23 april

Kun je tegen je verlies?

119



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 april

Vertrouw jij op je intuitie?
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25 april

Wat vind je het belangrijkste in een vriendschap?
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Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 april

Als een boek zou worden geschreven over jouw leven,
wat zou dan de titel zijn?

122



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 april

Wat betekent Koningsdag voor jou?
Duik je volop in het feest of vlucht je naar rustiger oorden?

123



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 april

Noem één ding waarmee je niet zonder kunt leven?

124



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 april

Als je de wereld zou kunnen veranderen,
wat zou dan het eerste zijn dat je zou veranderen?

125



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 april

Waardoor voel jij je slim?

126



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 mei

Wat vind jij van geld?

127



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 mei

Waarom is liefde belangrijk?

128



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 meij

Van welke heerlijkheden krijg jij visioenen?

129



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 mei

Hoe zou jouw moeder jou omschrijven?

130



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 mei

Wat betekent 5 mei voor jou?

131



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 mei

Wat is jouw favoriete deel van de dag?

132



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 mei

Als je nu in de auto zou stappen en je zou ergens naar toe rijden,
waar zou je dan heen gaan?

133



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 mei

Doe jij wel eens iets impulsiefs?

134



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 mei

Wandel je wel eens achteruit?

135



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 mei

Ben jij zo iemand die zich druk maakt om alles
of komt het leven zoals het komt?

136



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 mei

Wat is het gekste dat je ooit meegemaakt hebt?

137



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 mei

Welke mop kun jij het beste onthouden?

138



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 mei

Waarvan val jij in slaap?

139



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 mei

Welke taal wil je graag leren?

140



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 mei

Wie ben jij als je jezelf vergelijkt met een drank?

141



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 mei

Wat zouden mensen echt niet moeten doen?

142



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 mei

Waarvan sla jij op tilt?

143



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 mei

Heb je wel eens gelogen?

144



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 mei

Wat vind jij Uberhaupt van andere mensen?

145



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 mei

Hoe ziet jouw ideale huis eruit?

146



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 mei

Ik kwam, ik zag, ik overwon. Wat zegt dat jou?

147



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 mei

Ben je een prater of een luisteraar?

148



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 mei

Ben jij verslaafd aan social media?

149



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 mei

Hoe groen zijn jouw vingers?

150



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 mei

Heb je wel eens iets gedaan wat je echt eng vond?

151



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 mei

Wat is voor jou de zin van het leven?

152



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 mei

Als ik nergens rekening mee hoefde te houden, dan zou ik....

153



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 mei

Ik heb nieuwe ..... nodig?

154



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 mei

Wat is te serieus om grappen over te maken?

155



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 mei

Wat is jouw grootste wens voor de wereld?

156



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

31 mei

Durf jij voor groepen mensen te spreken?

157



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 juni

Wat betekent transformeren voor jou?

158



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 juni

Wat is geld in deze wereld?

159



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 juni

Als je een feestje zou zijn, wat voor soort feestje ben je dan?

160



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 juni

Deed jij vroeger gezelschapsspelletjes?
En welke vond je dan het leukst?

161



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 juni

Heb jij het gevoel dat je nog kan spelen (ik bedoel niet muziek)?

162



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 juni

Welk natuurverschijnsel vind je het mooist (of indrukwekkendst)?

163



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 juni

Maak deze zin eens af: Mensen horen .........

164



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 juni

Wees eens eerlijk, heb jij altijd gelijk?

165



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 juni

Als je vijf woorden zou gebruiken om jezelf te beschrijven,
welke zijn dit dan?

166



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 juni

Wat betekent vrijheid voor jou?

167



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 juni

Wat is jouw favoriete transportmiddel?

168



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 juni

Als jij je favoriete dag zou beschrijven, hoe ziet dit er dan uit?

169



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 juni

Wat voor soort film zou een film over jouw leven zijn?

170



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 juni

Wat zou je doen met een miljoen?

171



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 juni

Waar kun jij van wakker liggen?

172



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 juni

Wat is voor jou het verschil tussen wensen en dromen?

173



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 juni

Als je aan een olifant denkt, welke kleur zie je dan?

174



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 juni

Noem eens drie dingen waar je niets van weet.

175



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 juni

Waar heb je vandaag van genoten?

176



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 juni

Wat is een van jouw slechte gewoontes?
En waarom is dat eigenlijk slecht?

177



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 juni

Met wie zou je een week op een onbewoond eiland willen zitten?

178



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 juni

Hoe klinkt het stemmetje in jouw hoofd?

179



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 juni

Van welke muziek wordt jij vrolijk?

180



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 juni

Als je nu vast je verlanglijstje schrijft aan Sinterklaas,
waar begin je dan mee?

181



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 juni

Wat betekent een huisdier voor jou?

182



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 juni

Vroeger dacht men dat de aarde plat was. Hoe zou het zijn als wij maar
denken dat de aarde rond is en hij in werkelijkheid plat zou zijn?

183



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 juni

Wie is voor jou een groot voorbeeld?

184



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 juni

Hoe vult de televisie jouw leven?

185



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 juni

Wat was de grootste uitdaging in je leven?

186



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 juni

Waar zou je nu alles voor laten vallen?

187



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1juli

Waar beleef jij het meeste plezier aan?

188



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 juli

Welke kunst spreekt jou aan?

189



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 juli

Als je nu een advies zou geven aan jezelf als vijfjarige, wat zou dat zijn?

190



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 juli

Welke film bracht voor het laatst tranen in je ogen?

191



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 juli

Denk jij dat dingen voorbestemd zijn en dat toeval niet bestaat?

192



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 juli

Als je op je pen bijt, hoe houd je hem dan vast?

193



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 juli

Wie schrijft die blijft.
Wanneer heb je voor het laatst iets liefs naar iemand anders geschreven?

194



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 juli

Welk mythisch wezen spreekt jou aan?

195



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 juli

Stel je voor dat je aan zo'n fitheidstest mee zou doen.
Wat zou jouw "fit-leeftijd" zijn denk je?

196



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 juli

Wat zou er gebeuren als de hemel op ons hoofd valt?

197



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 juli

Welke songtekst brengt een glimlach op jouw gezicht?

198



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 juli

Wat voor type ben jij eigenlijk?

199



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 juli

Welk boek kun je niet meer wegleggen als je eenmaal begint met lezen?

200



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 juli

Wat staat er bovenaan jouw bucketlist?

201



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 juli

Wanneer heb je voor het laatst echt keihard gelachen? En waarom?

202



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 juli

Wat als je een van je ouders zou zijn?
Wat zou je tegen je kind willen zeggen?

203



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 juli

Wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan?

204



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 juli

Maak een keuze: olifant - voordeur - sf boek - boterham - kussen -
boomtak - boeddha. Wat wordt het en waarom?

205



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 juli

De 200e vraag van de 365. Hoe kunnen we dit het beste vieren?

206



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 juli

Wanneer was je echt trots op jezelf? En waarom?

207



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 juli

Wat doe je als je te laat komt?
Laat je jezelf zien of sluip je naar binnen?

208



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 juli

Waar ben jij dankbaar voor?

209



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 juli

Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen?

210



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 juli

Wat is voor jou een reden om een dagje NIET uit bed te komen?

211



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 juli

Aan wie zou jij een compliment willen geven? Doe het nu!

212



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 juli

Als er een bloem naar jou zou worden vernoemd,
welke bloem zou dit dan moeten zijn?

213



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 juli

Welke les zou jij jezelf mee willen geven in dit leven?

214



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 juli

Als er een schilderij van jouw leven gemaakt zou worden,
hoe ziet deze er dan uit?

215



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 juli

Wat zou je nu meteen niet meer doen
als je wist dat je nog maar 1 jaar te leven had?

216



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 juli

Aan welke eigenschap van jezelf erger je je wel eens
of welke eigenschap zou je willen veranderen?

217



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

31 juli

Welk advies heb jij voor de volgende generatie?

218



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 augustus

Waaraan verspil je te veel tijd?
Wat zou je liever willen doen?

219



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 augustus

Van welk eten wordt jij gelukkig?

220



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 augustus

Als jij geboren zou zijn in de Koninklijke familie,
wie zou je dan willen zijn?

221



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 augustus

Hoe ziet je ideale dag
(werkdag, vrije dag, vakantiedag, gewone dag) er uit?

222



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 augustus

Naar welk kinderprogramma op tv kijk of keek jij het liefst?

223



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 augustus

Welke beslissing in je leven zou je - met wat je nu weet - anders doen?

224



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 augustus

Hoe zou jouw leven zonder elektriciteit eruit zien?

225



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 augustus

Heb jij wel eens op een ongelukkig moment een lachbui gehad?

226



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 augustus

Hoe erg zou je het vinden als de mensheid zou uitsterven?

227



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 augustus

Als je nu een speech zou moeten houden voor je beste vriend of vriendin
die gaat trouwen, wat zou je dan zeggen?

228



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 augustus

Welke historische figuur zou je graag willen zijn?

229



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 augustus

Als je met 12 mensen aan tafel zou mogen zitten en jij bent er een van,
wie zijn dan de andere elf?

230



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 augustus

Voor welk goed doel zou jij vrijwilligerswerk willen doen?

231



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 augustus

Welk artikel zou niet in de winkels mogen liggen wat jou betreft?

232



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 augustus

Als je jezelf voorstelt als gelukkig (happy, blij, vrolijk),
welk beeld roept dit dan op?

233



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 augustus

Stel je zelf wel eens een vraag niet omdat je liever niet wil weten
wat het antwoord is?

234



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 augustus

Wat is jouw ultieme Wet van Murphy ervaring?

235



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 augustus

Ze zeggen wel dat alles in drieén komt. Al het goede en het slechte.
Wat heb jij daarvan wel eens meegemaakt?

236



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 augustus

Waarom zoeken mensen naar antwoorden?

237



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 augustus

Welke gewoonte van jezelf zou je graag willen veranderen?

238



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 augustus

Welke eigenschap of gewoonte van iemand anders
zou je graag willen veranderen?

239



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 augustus

In welke kleur zou je je huis het liefste schilderen?

240



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 augustus

Stel je toch eens voor "beam me up Scottie" zou bestaan.
Waar zou je naar toe gebeamd willen worden?

241



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 augustus

Ik ben gek op de wet van Sinterklaas.
Welke (natuur) wetten ken jij en welke vind je echt leuk?

242



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 augustus

Als je advies zou willen hebben, aan wie zou je dat dan vragen?

243



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 augustus

Wat wilde je vroeger later worden?

244



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 augustus

Als je eens een avondje 'bank hangt' en je kijkt tv,
wat is dan je favoriete programma?

245



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 augustus

Wat vind jij de meest bijzondere plek op aarde?

246



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 augustus

Ok. Soms mag het best gezegd worden. Waar heb jij een hekel aan?

247



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 augustus

Als je denkt aan de grote denkers uit het verleden, aan wie denk je dan?
En wat betekent dat voor jou?

248



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

31 augustus

Moest je vroeger ook gedichten uit je hoofd leren?
Ken je er nog een? En hoe gaat die dan?

249



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 september

Stel je voor dat er geen auto's uitgevonden zouden zijn.
Hoe zou de wereld er dan uit zien?

250



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 september

Vakantie voorbij. ledereen weer aan het werk.
Wat betekent dat voor jou?

251



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 september

Wat zou jij doen als je vleugels had?

252



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 september

Stel je voor dat iedereen op de hele wereld Esperanto zou spreken.
Hoe zou het er dan aan toe gaan?

253



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 september

Als er vorige levens zouden bestaan, hoe zag je er toen uit?

254



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 september

Wat is jouw belangrijkste mijlpaal in je leven?

255



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 september

Hoe ziet voor jou een wereld zonder geld eruit?

256



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 september

Stel je voor dat je een echt marsmannetje of vrouwtje zou zijn.
Hoe ziet jouw leven op Mars eruit?

257



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 september

Wat als je van het andere geslacht zou zijn?

258



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 september

Een leven zonder internet is dat denkbaar? En hoe ziet dat eruit?

259



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 september

Wat zou er gebeuren als je geen "nee" zou kunnen zeggen?

260



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 september

Wat zou er gebeuren als de zwaartekracht op aarde ineens
de helft minder aantrekkingskracht uit zou oefenen?

261



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 september

Hoe zou je leven zijn als je geworden was wat je als kind wilde worden?

262



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 september

Als je morgen wakker zou worden en je hebt een nieuwe kwaliteit
of mogelijkheid, wat zou het zijn?

263



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 september

Als je een winkel zou beginnen, wat zou je dan willen verkopen?

264



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 september

Welke boom (soort) is je favoriet?

265



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 september

Lekker Hollands. Wat eten we vandaag?

266



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 september

Wat heb je nog niet wat je wel graag zou willen hebben?

267



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 september

Welke quote spreekt jou wel aan?

268



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 september

Vroeger telden we de dagen af tot we jarig waren.
Wat tel jij tegenwoordig nog af?

269



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 september

Wat is je favoriete sprookjesfiguur?

270



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 september

Hinkelen, huppelen en .....

271



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 september

Rood is de kleur van ......

272



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 september

Wat is de beste beslissing die je vandaag voor jezelf zou kunnen
(of hebt kunnen) maken?

273



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 september

De eerste pepernoten lagen begin september al in de winkels.
Heb jij al pepernoten op? Of wacht je tot Sinterklaas?

274



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 september

Hoeveel wensen mag je doen volgens de sprookjes?

275



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 september

Wat is je vroegste herinnering?

276



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 september

Wat zou je willen leren waar je eigenlijk niets aan hebt
maar wat gewoon leuk is?

277



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 september

Dit is mijn naam in het Japans: T A 7. Hoe is de jouwe?

278



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 september

Wat is jouw favoriete plaats of tijd om eens lekker bij te praten?

279



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 oktober

Van welke uitvinding zeg je, dat zou ik zelf uitgevonden willen hebben?

280



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 oktober

Water en ....

281



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 oktober

Welke wens is de eerstvolgende op je lijstje waar je een doel van maakt?

282



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 oktober

Hoe vangt een koe een haas?

283



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 oktober

Welke wijze spreuk is jouw leidraad voor het leven?

284



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 oktober

Wat was jouw favoriete kinderboek?

285



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 oktober

Als je aan een merk denkt, waar denk je dan aan en waarom?

286



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 oktober

Wat doe jij om de afstand te overbruggen?

287



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 oktober

Heb jij wel eens iets gedaan dat je ontzettend eng vond
maar je deed het toch?

288



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 oktober

Nostalgie, wat is dat eigenlijk?

289



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 oktober

Waar klopt jouw hart sneller voor?

290



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 oktober

Waar kan jij je echt boos over maken?

291



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 oktober

Hoe zou het leven er nu uit zien
als de dinosaurussen niet waren uitgestorven?

292



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 oktober

De A is een aapje dat eet uit zijn poot. Je hoeft niet het hele alfabet,
maar welke B vul jij hier in?

293



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 oktober

De zondag betekent voor mij ....

294



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 oktober

Trouwen is iets van ...

295



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 oktober

Wat is je favoriete bordspel?

296



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 oktober

Ik brand een kaarsje voor....

297



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 oktober

Als je een instrument zou zijn, dan was je een ....

298



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 oktober

Haal jij het maximale uit je leven?

299



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 oktober

Welke sterke drank ben jij? Of ben je liever een kopje thee?

300



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 oktober

Welke tekst stop jij in een gelukskoekje?

301



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 oktober

Wat is jouw geluksmomentje?

302



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 oktober

Oefen je wel eens een telefoontje voor je gaat bellen?

303



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 oktober

Ben jij het zat om te wachten op iets dat niet lijkt te komen?

304



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 oktober

Als je een vervoermiddel zou zijn, dan was je een ...

305



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 oktober

Wat zou je vroeger op school geleerd willen hebben?
Welk vak?

306



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 oktober

Als jouw leven gespeeld zou worden in een film,
wie zou jou dan moeten spelen?

307



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 oktober

Welke naam zou jouw huisdier (of je knuffelbeer) jou geven?

308



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 oktober

Als je een koffer zou zijn, wat zit er dan in jou?

309



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

31 oktober

Wat is de lol van spelletjes als Wordfeud en Candy Crush?

310



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 november

Vroeger vond ik als kind alles met een P lekker.
Pizza, patat en pannenkoeken.
Wat was jouw favoriete eten als kind?

311



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 november

Hoe wordt jij wakker 's morgens?
Spring je er klaar wakker uit of draai je je nog 10 keer om?

312



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 november

Als je een UFO zou zijn, waar zou je me dan mee naar toe nemen?

313



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 november

Vandaag ben ik jarig. Mijn gewoonte is om het niet te vieren.
Wat doe jij meestal met je verjaardag?

314



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 november

Wat is je vroegste herinnering?

315



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 november

Welk talent heb jij?

316



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 november

Wat vind je het leukste aan of van jezelf?

317



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 november

Als je een filmheld zou zijn, wie zou jij willen redden?

318



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 november

Welke film zag je ooit voor het eerst in de bioscoop?

319



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 november

Welk cadeautje kreeg je het laatst?

320



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 november

Geloof jij in karma? Of dharma? Of elfjes?

321



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 november

Op een schaal van 1 tot 10:
hoe bijzonder en fantastisch zou je zeggen dat je bent?

322



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 november

Ken jij een paar goocheltrucs? Of kun je goed moppen tappen?

323



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 november

Welk film einde frustreerde je en
hoe had je het anders af willen laten lopen?

324



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 november

Hoe warm je op als je het koud hebt?

325



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 november

Wat is je favoriete letter van het alfabet? Waarom?

326



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 november

Wat is je eerste gedachte wanneer je wakker wordt?

327



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 november

Als je op pad gaat,
hoe lang duurt het voor je alles gedaan hebt en echt kan gaan?

328



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 november

Wat zou je droombaan zijn?

329



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 november

Kun jij bellen blazen met kauwgom?

330



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 november

Hoe eet jij een ei het liefst?

331



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 november

Ben jij een durfal en een gokker of speel jij liever op safe?

332



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 november

Heb je een favoriete kop voor je thee of koffie?

333



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 november

Kun je tegen kietelen?

334



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 november

Hoe snel kun je het alfabet opzeggen (hardop)?

335



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 november

Welke 5 woorden die beginnen met de letter Z komen het eerst in je op?

336



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 november

Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?

337



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 november

Was is jouw grootste kracht?

338



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 november

Geloof jij in liefde op het eerste gezicht?

339



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 november

Als een geliefde jou zou toezingen, welk lied zou je dan willen horen?

340



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

1 december

Pak een boek, ga naar bladzijde 20 en lees het eerste woord
op de vierde regel. Wat is dat woord?

341



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

2 december

Wat inspireert jou?

342



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

3 december

Wat is een favoriete gewoonte van je?

343



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

4 december

Heb je je Sinterklaasgedicht al af?
Niet nodig?
Wel leuk? Doe het hier!

344



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

5 december

Wie vraagt wordt overgeslagen. Is dat waar?

345



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

6 december

Hoeveel paar schoenen bezit je?

346



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

7 december

Wat was of is je favoriete stripfiguur?

347



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

8 december

Brood en .....

348



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

9 december

Welke kerstboom wordt t? Een grote of een kleine? Echt of nep?
Of helemaal niet?

349



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

10 december

Wat is voor jou succes?

350



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

11 december

Welke drie dingen in de natuur vind je echt bijzonder mooi?

351



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

12 december

Welk woord beschrijft jouw favoriete stemming?

352



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

13 december

Uitslapen doe ik tot ...

353



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

14 december

Wat is jouw recept voor een lang en gelukkig leven?

354



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

15 december

Wat voor soort lach heb jij als je losgaat?

355



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

16 december

Welk spelletje (of spelletjes) speelde je als kind het liefst buiten op straat?

356



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

17 december

Als je huis in brand zou staan, wat red je dan het eerst?

357



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

18 december

Wat is het verhaal over jouw voornaam?
Waar komt jouw naam vandaan?

358



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

19 december

Welk cadeautje geef je graag en valt eigenlijk altijd in goede aarde?

359



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

20 december

Van welke herinnering aan een feest van vroeger
krullen je mondhoeken weer omhoog?

360



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

21 december

Het is een feestelijke maand. Maar wat is nu je echte favoriete feestdag?

361



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

22 december

Heb je ooit een eng dier als een slang of spin vastgehouden?

362



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

23 december

Wat is een interessant feit dat de meeste mensen nog niet van je weten?

363



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

24 december

Wat doe je gewoon voor de lol?

364



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

25 december

Wat heb je vandaag gedaan? Is dat wat je wilde doen?

365



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

26 december

Als reincarnatie zou bestaan,
als wie of wat zou je dan terug willen komen?

366



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

27 januari

Waar ontmoette je de persoon
waarmee je voor het laatst in een auto zat voor het eerst?

367



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

28 december

In welke voetstappen zou je wel eens willen lopen?
Of in welke schoenen zou je wel eens willen staan?

368



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

29 december

Als je een natuurelement zou controleren,
welke zou dat zijn en wat zou je er mee doen?

369



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

30 december

Wat was het hoogtepunt van jouw jaar?

370



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

31 december

Oliebollenen ......

371



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

Stel hier jouw eigen Vraag van de Dag

Het is niet zo ingewikkeld om jezelf een vraag te stellen. Kijk om je heen, zie iets en vraag jezelf
af:

Waarom ...... ?
Hoe kan het dat ......?
Stel je voor dat ...... hoe zou dat zijn?

Wat maakt dat ........ ?

Wat is ..cceene. ?

Als je nu ........ vergelijkt met vroeger, wat is er dan veranderd voor jou?
Waar ben je als je .......... doet (ziet, maakt, beleeft)?

Heb je wel eens ..........7

Appelsap en ................ ?

Wat denk jij van deze ............ stelling?

Zoek je me op op Facebook? Mijn naam is Saskia van Velzen.

372



Vraag van de Dag

Een jaar lang iedere dag de Vraag van de Dag

373






